
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn naam is Fred Kruijer, geboren in 1956 in Den Haag. Ik heb vanaf mijn achttiende 
voornamelijk in Amersfoort gewoond en de laatste vijf jaren in Apeldoorn. Ik ben 
weduwnaar.  
 
Ik ben de eerste keer verschenen op de 4Daagse in 1980 en loop dit jaar voor de 39e keer 
mee. Direct nadat ik de tiende 4Daagse had volbracht ben ik lid geworden van de 
Vereniging van Gouden Kruisdragers. 
 
In mijn dagelijks leven ben ik zes jaar in dienst geweest bij de Krijgsmacht als instructeur  
bij de cavalerie. En daarna ben ik nog 42 jaar werkzaam geweest bij de politie, waarvan 25 
jaar op straat in het centrum van Amsterdam. Vanuit Amsterdam ben ik vijfien jaar 
redacteur geweest van de landelijke politie vakbladen en ben geëindigd als 
kennismakelaar Openbare Orde en Veiligheid, Grootschalig en bijzonder optreden en 
Terrorisme – contraterrorisme.  
 
Nu ik gepensioneerd ben lijkt het me leuk om voor onze vereniging wat jaarlijks 
voorkomende klussen op te knappen en op deze manier ook wat meer van onze 
wandelveteranen in persoon te kunnen ontmoeten.  
 
Het lijkt me leuk u te ontmoeten op de ledenvergadering direct voor de 4Daagse. 


